
U   I   T   N   O   D   I   G   I   N   G 

 

Boekhandel De Tribune 

en Uitgeverij Prometheus  

nodigen u uit voor de presentatie van  

 

Dichtbij en ver weg 
 

van 

 

Maarten Doorman 
  
op donderdag 5 april 2018 om 20.00 u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dichtbij en ver weg lijkt van alles en nog 

wat aan te snijden: van een bedrieglijk 

stuk steen op de maan tot een drama-

tische scène in bad, van een romantische 

boswandeling tot Nipplegate, van Goethe 

tot David Bowie, van de woede van 

Schopenhauer tot de karper van 

Apollinaire en van tekenfilm tot Suriname 

en het Rijksmuseum.  

Maar steeds gaat het om het overbruggen 

van een afstand: tussen kunst en 

maatschappij, filosofie en wereld,  

verleden en toekomst, privacy en 

openbaarheid.  

Dichtbij en ver weg is een verzameling 

goed geschreven opstellen waarin wat ver 

weg is dichtbij komt. Het is een 

hartstochtelijk pleidooi voor geschiedenis 

en kunst.  

 

Een essayist die instemming en tegenspraak 

uitlokt: een betere combinatie bestaat niet. 

- NRC Handelsblad 

Het denkend voortschrijden wordt 

aanstekelijk verwoord. - de Volkskrant  

Er zijn niet veel filosofen in Nederland die 

goed kunnen schrijven. Maarten Doorman is 

een van hen. - Trouw 

Een filosoof met een aanstekelijke 

belangstelling voor kunst.- De Groene 

Amsterdammer 

 

 

 

 

 

 

Maarten Doorman is 

filosoof en schrijver van 

onder meer  

De romantische orde, 

Rousseau en ik en De navel van Daphne. 

Het eerste exemplaar van zijn boek zal 

Maarten Doorman uitreiken aan  

Sophie Vanhoonacker, decaan van de  

Faculty of Arts and Social Sciences. 

 

Donderdag 5 april 2018 20.00 u. 

Boekhandel De Tribune  

 

Na afloop van de presentatie is er 

gelegenheid een toost uit te brengen op 

Maarten Doorman en uw nieuwe aankoop 

door hem te laten signeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


